
  

 
  

 

  
 
 

   
 

   

Plechelmusbasiliek
 Wo. 15 mei 19:00 uur Eucharistieviering    
  voorganger Pastor 
  Th. van der Sman pr.
 Vr. 17 mei 09:00 uur Eucharistieviering     
  voorganger Pastor B. Reerink pr. 
 Zo. 19 mei 10:00 uur 1e Pinksterdag 
  Eucharistieviering    
  voorganger Pastor B. Reerink pr.  
  m.m.v. Oldenzaals Lat/Greg. 
  Basiliekkoor
 Ma. 20 mei 10:00 uur 2e Pinksterdag 
  Eucharistieviering       
  voorgangers Pastoresteam 
  m.m.v.  Oldenzaals Ned. Basiliekkoor
 Wo. 22 mei 19:00 uur Eucharistieviering       
  voorganger Pastor 
  Th. van der Sman pr.
 Vr. 24 mei 09:00 uur Eucharistieviering      
  voorganger Pastor B. Reerink pr.  
 Zo. 26 mei 10:00 uur Feest H. Drieëenheid  
  Eucharistieviering      
  voorganger Pastor Th. van der 
  Sman pr. m.m.v. Oldenzaals Lat/ 
  Greg. Basiliekkoor 
 Wo. 29 mei 19:00 uur Eucharistieviering    
  voorganger Pastor B. Reerink pr.

Antoniuskerk  Zie vieringen in de Basiliek 

Vieringen en Bijeenkomsten 
>  R O O S T E R  1 5  -  2 9  M E I   2 0 2 4  < 

  
Pastoraal Steunpunt
Emmaushuis  
 Zo. 19 mei 10:00 uur 
  Woord- en gebedsviering  
  voorganger vrijwilliger

Pastoraal Steunpunt
Mariakerk
 Za. 19 mei 19:00 uur 
  Woord- en gebedsviering     
  voorganger Pastor I. Wilbers pw
  De viering wordt gehouden  
  in het parochiecentrum
 Za. 24 mei 19:00 uur Viering Mariakapel  
  Lossersvoetpad      
  voorganger Pastor 
  Th. van der Sman pr
Elke zaterdag is de Mariakapel open van 10 -17 uur, 
voor een kaarsje opsteken of een persoonlijk gebed.

Zorgcentrum Mariahof 
 Vr. 17 mei 18:30 uur Pinksteren
  Woord- en Communieviering  
  voorganger Pastor I. Wilbers pw.
 Vr. 24 mei Geen viering 

Zorgcentrum Scholtenhof 
 Vr. 17 mei 18:30 uur Bidstond   
  voorganger Y. Meyer 
  geestelijk verzorger
 Vr. 24 mei Geen viering 

Zorgcentrum Zonnestraal
Zie vieringen in de Basiliek

Secretariaten van 
de geloofsgemeenschappen 
in Oldenzaal
Centraal secretariaat 
Plechelmusparochie
Kerkstraat 1, 7571 EE Oldenzaal
T. 0541 53 04 85
secretariaat@plechelmus.nl
In de ochtend zijn er (meestal) mensen 
aanwezig op de bovenverdieping (graag 
aanbellen). Inloop Kerkstraat (beneden-
verdieping): ma en vr 14.00 - 16.00 uur.  
U bent welkom voor een kopje koffie/
thee en een praatje, een misintentie 
kunnen we ook voor u verzorgen. Op 
maandag zijn er mensen van de Caritas 
aanwezig. Op vrijdag staan er vrijwilligers 
van de Plechelmusparochie voor u klaar.

Secretariaat Plechelmuskerk, 
Antoniuskerk en Mariakerk
Spoorstraat 2, 7572 CZ Oldenzaal 
T. 0541 51 24 67
plechant@xs4all.nl
Open: vr. 10.00 - 11.30 uur.

Secretariaat Mariakerk  
Oldenzaal
Burg. Wallerstraat 88
T. 0541 51 31 14
Open: woe. 9.30 - 11:30 uur.

Secretariaat pastoraal  
steunpunt Emmaushuis
W. Dingeldeinstraat 37
T. 0541 51 38 33, psemmaus@kpnmail.nl
Secretariaat open: do. 10.00 - 12.00 uur  
en vr. 10.00 - 12.00 uur. 
De Mariakapel is dan ook open. 

Misintenties
Telefonisch of per mail opgeven bij uw 
eigen geloofsgemeenschap.

Ziekenzalving/zegening 
Maak een afspraak met een van de pastores: 
> Pastor B. Reerink pr.  T. 0541 53 02 91
  T. 06 33 74 16 22  
> Pastor Th. van der Sman  T. 06 51 07 53 32  
> Pastor C. Janssen pw. T. 06 53 71 56 35
> Pastor I. Wilbers pw.  T. 06 23 82 58 13

Voelbaar als een windvlaag…
de Heilige Geest kunnen omschrijven is niet  
het meest gemakkelijke onderwerp, vind ik zelf.
Het is niet echt grijpbaar, wel soms voelbaar, 
als een windvlaag, een ervaren, heel soms …

Aan de hand van Greet Brokerhof  
probeer ik dat ‘ervaren’ te verwoorden:

Soms, zomaar onverwacht,  
voel je een hand op je schouder,
zie je ogen vol begrip,  
terwijl je net gedacht had dat niemand je begreep.
Het is als een streepje zonlicht  
achter een donkere wolk.
Het geeft een beetje hoop, een beetje houvast.
Iets van God, lijkt het wel. Tenminste,  
iets in die geest...

Een medemens die in jou investeert,  
die echt aandacht voor jou heeft
en dat laat blijken door naast je te gaan staan  
en met je mee te voelen, 
dat geeft soms net dat beetje extra kracht 
dat nodig is om verder te kunnen gaan. 

Soms, als alles tegenzit en je niet meer weet  
wat je moet, word je getroffen  
door iets wat speciaal op jou lijkt te slaan:
een opmerking, een regel, een lied  
waarmee je verder kunt.
Het wijst een weg die jij nog niet gezien had.
Het geeft een beetje houvast.
Iets van God, lijkt het wel.  
Tenminste, iets in die geest...

In Johannes 3:8,staat:   
‘De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, 
maar je weet niet waar hij vandaan komt  
en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen  
die uit de Geest geboren is.’ 

"Je kunt Zijn aanwezigheid dus niet exact aanwijzen. 
De Heilige Geest laat Zichzelf niet in kaart brengen, 
alsof we te maken hebben met een navigatiesysteem. 
Wel kun je Hem vragen om leiding en wijsheid.

In Galaten 5 lezen we over de vrucht van de  
Geest; liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedig-
heid en zelfbeheersing. Al die karaktertrekken 
worden zichtbaar in de manier waarop we ons 
gedragen. Daartoe zijn we niet in staat zijn zonder 
de hulp van de Heilige Geest. Daarom roepen we 
telkens en telkens opnieuw in onze gebeden God 
om hulp. En op die manier zijn we in staat dingen 
te doen waartoe we ons, nooit in staat zouden 
hebben geacht.

Dat mochten ook de apostelen met Pinksteren 
ervaren. Pastor Ine Wilbers


