
 

 

 

 

 

 

 

 

Een groet van de aartsbisschop  

aan alle gelovigen in het Aartsbisdom Utrecht 

bij het begin van het Paastriduum 2026 

 

 

Utrecht, Witte Donderdag – 2 april 2026 

 

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer, 

 

In de afgelopen maanden hebben verschillende priesters van ons Aartsbisdom Utrecht een 

nieuwe benoeming gekregen en andere zullen die krijgen. Voor een priester is dat een hele 

verandering; niet alleen moet hij verhuizen naar een nieuw huis en een nieuwe omgeving, 

maar ook de kerken en de geloofsgemeenschappen waarmee hij te maken krijgt zijn verreweg 

in de meeste gevallen nieuw voor hem. Hij moet geleidelijk zicht krijgen op alles wat er 

gaande is. Belangrijk is in dit verband de goede samenwerking met andere werkers in het 

pastoraat (als deze er zijn) en met het parochiebestuur of de parochiebesturen en andere 

vrijwilligers. Tot al dat nieuwe heeft de priester zich te verhouden; voorwaar een hele ‘klus’. 

En hij mag bij dit alles de zorg voor zijn eigen welzijn, naar geest en lichaam, niet uit het oog 

verliezen. 

 

Dit alles noem ik aan het begin van het Paastriduum omdat wij op Witte Donderdag de 

instelling vieren van het sacrament van het priesterschap samen met dat van de Eucharistie en 

in het bijzonder stilstaan bij het gebod van de naastenliefde, die uit onze deelname aan de 

Eucharistie voortvloeit. In de Paastijd wordt wereldwijd op de vierde zondag van Pasen ook 

Roepingenzondag gevierd; dan wordt in het bijzonder gebeden voor roepingen tot het 

priesterschap en tevens voor die tot het diaconaat en het religieuze leven.  

 

In het Aartsbisdom Utrecht hebben wij nieuwe priesters hard nodig, niet alleen voor het werk 

dat zij (te) verrichten (zullen hebben), maar allereerst omdat zij een levend teken zijn van 

onze Heer Jezus Christus, die zij in persoon vertegenwoordigen. Zij zijn een levend teken van 

Hem die door de bediening van het Woord en de sacramenten tot ons en voor ons heilzaam 

blijft spreken en ons met Zijn genade blijft voeden en ons van de zonde genezen. 

 

Tijdens de Chrismamis jaarlijks op de vooravond van Witte Donderdag - waarin ik als 

bisschop het nieuwe chrisma voor het doopsel, vormsel en de priesterwijding wijd en de 

nieuwe olie voor de geloofsleerlingen en de ziekenzalving zegen - komen de priesters van ons 

aartsbisdom rond het altaar staan en hernieuwen zij gezamenlijk hun wijdingsbeloften. Dat is 

altijd weer een bijzonder moment om zeer dankbaar voor te zijn en dat vreugde en 

bemoediging schenkt aan de priesters zelf, aan de andere aanwezigen, die uit al onze 

parochies komen, en niet in de laatste plaats aan mij als hun bisschop. Onze priesters ben ik 

zeer dankbaar voor de grote toewijding en inzet die zij betonen, samen met onze diakens, 



religieuzen, pastoraal werk(st)ers en allen die door hun gebed en inzet meewerken aan de 

opbouw van Gods Kerk in ons aartsbisdom.  

 

Met u wil ik bidden dat dit Paastriduum en deze Paastijd het geloof, de hoop en de liefde in 

alle gedoopten mogen versterken en dat onze Heer Jezus in ons zichtbaar mag zijn. Bidden 

wij in het bijzonder voor onze priesters; dat zij de vrede, kracht en vreugde van onze 

gekruisigde en verrezen Heer alle dagen mogen ontvangen en uitstralen.  

 

Zalig Pasen en een gezegende Paastijd toegewenst! 

 
 

 

 

 

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk,  

aartsbisschop van Utrecht 

 

 


