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PASEN 2026

NIEUWS
FLITS

>	 Pasen, onveranderlijk en 
als de dag van gisteren.

Een groepje gelovige vrouwen begaven zich 
naar het graf van Jozef, met specerijen en 
zalf om in feite de balseming van Jezus af te 
ronden. Ze hadden een dag gewacht om de 
rustdag te vieren. Wat hen op die begraaf-
plaats te wachten stond, was volkomen in 
tegenspraak met wat zij hadden verwacht.    
Het graf dat ze geopende zagen was een leeg 
graf; dit was onverklaarbaar?         
De mysterieuze en engelachtige figuren 
brachten hen uit balans: “Hij is hier niet;     
Hij is opgestaan, herinneren jullie je dat 
niet?” Langzaam gaat het duidelijker 
worden, als een mist die in hun geest 
optrekt. Toen leerlingen het getuigenis van 
de vrouwen hoorden, bleven zij vol twijfels, 
inclusief de apostel Petrus, die het graf zelf 
onderzocht maar zich nog steeds afvroeg wat 
er gebeurd was.
De kern van ons geloof blijft dat wij gewor-
teld zijn in de verlossende gebeurtenissen 
van Pasen. Jezus stierf - klinisch gestorven. 
Toen stond Hij weer op; mensen ontmoetten 
hem; Jozef van Arimatea kreeg zijn nieuwe 
graf weer net zo leeg terug als dat hij het 
welwillend afstond aan de gestorven Lieve 
Heer. En terwijl de groep volgelingen van 
Jezus samenkwam om de essentie van deze 
verbazingwekkende gebeurtenissen te 
vertellen en te her vertellen, en terwijl ze het 
brood braken en de beker deelden, werd een 
nieuwe beweging geboren die, bezield door 
de Heilige Geest, de wereld op zijn kop zette. 
Laten we deze Pasen, terwijl we opnieuw 
nadenken over deze gebeurtenissen, de kern 
van het christelijk geloof en de christelijke 
hoop vieren en verkondigen: De Heer is op-

gestaan; Hij is waarlijk opgestaan! Zoals God 
hem uit de dood heeft opgewekt, zo zal Hij 
ons ook opwekken in zijn ontzagwekkende 
tegenwoordigheid!       

Dit is het mysterie van - ons - Pasen 
Zalig Pasen gewenst, pastor van der Sman 

>	 Vanuit het bestuur
-	 Het parochiebestuur heeft de Toekomstvi-

sie 2025-2030 aangevuld met een breder, 
zakelijker en verder  toekomstgerichte 
aanvulling 2025-2035. Deze wordt begin 
maart besproken met de geloofsgemeen-
schappen. 

-	 De actie Kerkbalans wordt zoals al geruime 
tijd gebruikelijk binnen onze parochie 
gehouden in het voorjaar 2026. 

-	 De financiële situatie van de parochie heeft 
nog altijd te maken met tekorten. Deze 
tekorten zijn wel afgenomen door stevige  
ingrepen in de begroting. 

-	 Het parochiebestuur volgt met belangstel-
ling initiatieven binnen de geloofsgemeen-
schappen tav hun ideeën voor de toekomst, 
vooral waar deze de gelovige inhoud betreft. 

-	 De samenwerking met de buurtparochies 
Tubbergen en Denekamp blijft een belang-

	 rijk agendapunt, vooral rondom de toe-
komstige teamvorming en pastorale zorg. 

-	 Met de Gemeente Oldenzaal zijn gesprek-
ken gaande rondom een bredere openstel-
ling en promotie van de basiliek. 

-	 Het parochiebestuur zoekt nog altijd 
versterking, een financieel deskundige is 
vooral erg welkom. 

-	 Pastor Reerink wordt medio 2026 75 jaar 
en legt dan ook zijn functie als pastoor 
neer. Hij verlaat medio 2026 zijn ambtswo-
ning/pastorie aan de Gasthuisstraat 10 in 
Oldenzaal en is zich op dit moment aan het 
oriënteren op een nieuwe woonomgeving.

>	 Ontmoetingsdag
Op woensdag 15 april 2024 houden we 
van 10.00 tot 15.30 weer een 
‘’Ontmoetingsdag Plechelmusparochie’’ 
in het Kulturhus De CoCeR te Rossum.

Deze dag is bestemd voor de hele paro-
chie die Oldenzaal, Deurningen,  Rossum, 
Saasveld en Weerselo omvat. Het zal een dag 
worden met inhoud en gezelligheid. 
Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de 
ontmoetingsdag. Wilt u deelnemen aan deze 
dag dan mag u zich opgeven bij uw eigen 
geloofsgemeenschap. We hopen op een 
goede “ONTMOETING” van parochianen de 
15e april aanstaande. Info: pastor Wilbers,  
pastores@plechelmusparochie.nl

Met vriendelijke groet,
Pastoresteam Parochie H.Plechelmus
 
>	 Gezinszondag
Voor het 3e jaar houden wij als Parochie H. 
Plechelmus inmiddels gezinszondagen die 
bestemd zijn voor kinderen en ouders die 
zich voorbereiden op hun 1e H. Communie 
en H. Vormsel. Deze worden goed bezocht.
De gezinszondagen vinden altijd plaats in 
de Cocer in Rossum ivm de zeer geschikte 
accommodatie aldaar voor het onderbrengen 
van diverse groepen en de ruime mogelijk-
heden voor de catering.
Ook andere ouders met hun kinderen zijn 
van harte welkom op deze gezinszondagen, 
dus ook als het (nog)geen voorbereiden 
betreft op het ontvangen van sacramenten. 

Tot ziens op de volgende gezinszondag 
22 maart as. 10.00 uur Cocer Rossum
Uw Pastores Parochie H. Plechelmus

>	 Het Plechelmushuis 
	 komt er
Onlangs werd in onze Plechelmusparochie 
een inzamelingsactie gehouden vanwege 
het 40 jarig priesterjubileum van pastor 
Reerink en ondergetekende. Deze actie heeft 
totaal het prachtige bedrag van 12.298.00 
euro opgebracht, geld ten bate van een te 
bouwen huis voor een dakloos gezin in Sri 
Lanka. Er was voor dit Plechelmushuis een 
bedrag van acht duizend euro nodig; omdat 
de opbrengst veel hoger uitvalt kan dit huis 
volledig van inventaris worden voorzien. Te-

vens zullen twee universiteitsstudenten, die 
bij een modderstoom in het dorp Gampala 
recentelijk hun ouders, zus, tante, vrienden 
en buurtgenoten verloren, met uw bijdrage 
geholpen worden. 
Deze broer en zus van resp. 20 en 22 jaar, 
kunnen met dit geld hun studie de komende 
jaren voltooien.Ik zal u op de hoogte houden. 

Mede namens mijn collega veel dank!  
Theo van der Sman - pastor

>	 De Plechelmusparochie 
gaat naar Lourdes

Op zaterdag 25 april t/m 3 mei gaan we 
met de bus naar deze bedevaartplaats. We 
bezoeken Bernadette in Nevers. We gaan 
de mooie stad Reims bezoeken en andere 
bezienswaardigheden en brengen een vijftal 
dagen samen in Lourdes door. Er zijn nog een 
aantal plaatsen vrij. Wilt u mee of wilt u iets 
meer informatie over deze bedevaart?
Dan kunt u zich melden via mailadres 
Marianne@famsiers.nl en er zal contact met 
u worden opgenomen.

>	 De Goede week en Pasen 
vieren

Palmpasen Zondag 29 maart
Het palmtakje uitgereikt
-	 9.30 uur Rossum Eucharistieviering en 

palmpaasoptocht
-	 10.00 uur Weerselo Woord- en  

Communieviering en palmpaasoptocht 
-	 10.00 uur Saasveld Woord- en  

Communieviering en palmpaasoptocht
-	 9.30 uur Deurningen Woord- en  

Communieviering en Palmpaasoptocht
-	 10.00 uur Oldenzaal Plechelmusbasiliek 

Eucharistieviering
-	 11.30 uur Oldenzaal Plechelmusbasiliek 

Woord- en Gebedsviering voor kinderen 
met palmpaasoptocht. Op 28 maart maken 
we palmpasens. Alle kinderen zijn welkom, 
parochiecentrum, Kerkstraat 1 Oldenzaal.

Witte Donderdag Donderdag 2 april
-	19.00 uur Weerselo, Saasveld en  

Plechelmusbasiliek Oldenzaal  
Eucharistieviering

Goede Vrijdag Vrijdag 3 april
-	 15.00 uur Antonius Oldenzaal, Weerselo, 

Rossum, Deurningen Kruisweg
-	 19.00 uur Plechelmusbasiliek Oldenzaal 

Goede Vrijdagviering  

Paaswake Zaterdag 4 april
-	 19.00 uur Rossum Kinderpaaswake voor 

alle gezinnen van onze parochie
-	 21.00 uur Deurningen
-	 21.00 uur Oldenzaal Plechelmusbasiliek 
-	 19.00 uur paasviering Mariageloofsge-

meenschap Oldenzaal in de hal van de 
Leemstee/Breedwijs Helmichstraat

Pasen Zondag 5 april
-	 9.30 uur Weerselo Eucharistieviering
-	 9.30 uur Rossum Woord- en  

Communieviering
-	 9.30 uur Saasveld Woord- en  

Communieviering
-	 9.30 uur Deurningen Woord- en  

Communieviering
-	 10.00 uur Oldenzaal Plechelmusbasiliek 

Eucharistieviering

Tweede Paasdag Maandag 6 april
-	 10.00 uur Oldenzaal Plechelmusbasiliek 

Eucharistieviering. In deze viering worden 
drie catechumenen opgenomen in onze 
geloofsgemeenschap: Nino Bosch, Koen 
Brouwer en Emilia Onderweegs.

>	 Parochiële Caritas 
	 Instelling
Ook dit jaar mag Caritas weer collecteren. 
Hetzij in de vorm van een deurcollecte na 
afloop van de viering, hetzij in de vorm van 
een reguliere collecte in de viering. Het kan 
dit jaar ook via een pin-QR code
(rek.nr. NL 15 RABO 0144 7017 66).

Het bestuur van Caritas 
wenst u een Zalig Pasen! 
Namens het bestuur,
Jan de Gunst - voorzitter


